
Tijdgenoten in de 
strijd om het menszijn

Christine Gruwez
Zomeruniversiteit 2017 is de laatste keer dat Christine 
Gruwez als spreker komt. Hierna geeft zij graag de 
fakkel door!
In een reeks voordrachten (GA 185, 1918) ontwikkelt 
Rudolf Steiner het inzicht dat elke cultuurperiode zich 
samenbalt rond een inwijdingsprincipe. Voor de hui-
dige cultuurperiode van de bewustzijnsziel staan we 
voor een inwijding in het mysterie van het boze. Op 
dit kwetsbare punt kunnen de machten van het boze 
ingrijpen. Schokkende feiten in ons persoonlijk leven 
of in de wereld om ons heen verstoren onze gemoeds-
rust. De uitwerkingen van de machten van het kwade 
hebben niet zelden tot gevolg dat we wakker worden. 
Het is dit ‘binnenbreken’ dat ons wekt en het ons 
mogelijk maakt om ook de vraag naar het wezenlijk 
goede te stellen.
We zoeken in deze week een verhouding tot heden-
daagse tijdsfenomenen en stellen daarbij de vraag 
naar het wezen van goed en kwaad in deze tijd. Hoe 
kunnen we vanuit dit perspectief tijdgenoot worden? 
Wat maakt ons tot mens? En tot medemens? Vanaf 
De Filosofie van de Vrijheid heeft Steiner een begin 
gemaakt met het ontwerpen van een nieuwe ethiek, 
waarin niet enkel de uitgevoerde daad maar ook de 
intentie of de neiging bepaalt of iets ethisch is. Dit 
geldt zowel voor het goede als voor het kwade.
dagelijks van 11u tot 12u30

Werkgroepen ter 
verdieping

Tom Vansweevelt, Mattias Gode-
ris, Melanie Lauwaert, Annemiek 
Herremans & Roxanne Deceuninck
In de namiddag bieden we keuze uit drie werkgroe-
pen die elk een andere weg tot kennis aanbieden:
•	 gesprek en bewustzijn (met Mattias Goderis en 

Melanie Lauwaert)
•	 kunstzinnig werk (met Annemiek Herremans en 

Roxanne Deceuninck)
•	 euritmie en beweging (met Tom Vansweevelt)
Bij inschrijving kan je twee voorkeuren doorgeven: 
voorkeur A en voorkeur B. We delen de groepen in 
aan de hand van voorkeuren en inschrijvingsdatum.
Tijdens de Zomeruniversiteit neem je deel aan één 
van de drie werkgroepen. Op die manier ontstaat er 
ruimte om in kleinere groepen aan de slag te gaan. 
Het ‘materiaal’ dat we aangereikt krijgen in de voor-
middag, zal als leidraad dienen. Zo komen we tot 
interactie die kan leiden tot nieuwe inzichten en ver-
dieping.

dagelijks van 16u tot 17u30

Michaël

Wilbert Lambrechts
De wil in het denken leidt tot het denken met het hart 
en tot de nood van deze tijd. Michaël, de Aartsengel, 
heeft zijn kamp opgeslagen bij de mensheidsnood 
van onze tijd. Hij heeft de strijd die wij te strijden heb-
ben, reeds achter de rug; vandaar dat hij ons rust en 
evenwicht kan schenken in chaos en wanorde en daar-
door de juiste mogelijkheid tot handelen. Als wij hem 
zoeken. 
Maar wie is hij? En wat vertegenwoordigt hij? In wiens 
opdracht en dienst staat hij en hoe verhoudt hij zich 
tot de menselijke vrijheid? Welke missie heeft hij uit-
eindelijk? En hoe voltrekt die zich door de evolutie 
en de geschiedenis? Welke weg legt hij af, van waar 
en waar naartoe? Welke verhouding heeft hij tot de 
tijd van de bewustzijnsziel (nu)? Staan we alleen voor 
hem? Waarom incarneert hij niet zoals de Christus? 
Welke verhouding heeft hij tot Hem? Welke tijd van 
het jaar hoort bij hem, wanneer ontwaken wij voor 
hem? Welke ervaringen hebben we van hem? Kun je 
hem vieren en wat betekent dat? Hoe kunnen we ons 
erop voorbereiden? Hoe werd Michaël ooit gevierd? 
Welke verhouding heeft het feest van Michaël met 
het feest van de opstanding, met Pasen? Hoe kan het 
feest van Michaël hét bewustzijnsfeest van de mens-
heid worden?
dagelijks van 9u tot 10u30

De Zomeruniversiteit Antroposofie wordt georganiseerd door zes 
jongeren (Roxanne Deceuninck, Jeremy Lens, Melanie Lauwaert, Han-
nes Bonte, Mattias Goderis en Tom Vansweevelt) in samenwerking 
met de Antroposofische Vereniging in België vzw en Via Libra vzw. 
Praktische informatie kan het snelst verkregen worden via e-mail: 
jeremy_lens@hotmail.com 
of via de website www.zomeruniversiteitantroposofie.wordpress.com

Excursie met Christine Gruwez: stadswandeling in Luik
in samenwerking met Jeaninne Frezzotti, met onder an-
dere een bezoek aan Le Grand Curtius

Elke avond is er ruimte voorzien voor eigen inbreng/
initiatief.
Wie zich graag zelf waagt aan een bijdrage uit het 
eigen onderzoeksveld, kan dit melden bij de inschrij-
ving.



• data:  van 14 juli (20u) tot 21 juli (10u) 2017

• plaats: Château Frandeux (België)
	 Château Frandeux is gelegen in een verstild na-

tuurgebied met twee meren waarin kan gezwom-
men worden. Grenzend aan het meer bevindt zich 
25 hectare eigen bos.

	 Nieuw! Kinderopvang. (tijdens de drie ‘rode dra-
den’) 

• prijs en overnachtingsmogelijkheden: 
    -	 475 euro per persoon in een tweepersoonskamer 

(maximum 26 personen)
    -	 550 euro voor een éénpersoonskamer (maximum 

14 personen)
    -	 375 euro: logeren op eigen initiatief – in de omge-

ving zijn er overnachtingsmogelijkheden in b&b 
of hotel, zelf te organiseren en te bekostigen 
(maximum 5 personen)

     -	 50 euro voor kinderen onder drie jaar die een 
plooibedje meebrengen – 150 euro voor kinderen 
boven drie jaar en 200 euro korting voor jongeren 
tussen 18 en 28 jaar

     -	 inbegrepen: cursus, 7 overnachtingen, 3 vegeta-
rische, 100% biologische maaltijden per dag, één 
excursie

     -	 bad- en bedlinnen zijn voorzien

• inschrijvingen:	
	 Antroposofische Vereniging vzw, 
	 Lousbergskaai 44, 9000 Gent – 09/233 54 58 – 

jeremy_lens@hotmail.com (inschr. is definitief na 
storting op de bankrekening (IBAN BE42 5230 
8056 6154 – BIC TRIOBEBB) van de Antroposo-
fische Vereniging vzw – bij eventuele annulering 
van de zomerweek wordt dit bedrag teruggestort 
– deelnemers die na 24 juni zelf annuleren, krijgen 
slechts 50% teruggestort – na 1 juli is bij annule-
ring geen terugbetaling meer mogelijk)

programma 2017zomeruniversiteit
antroposofie

Antroposofie is geen leer, maar een vorsings-
weg. Antroposofie beoefenen is feitelijk niets an-
ders dan natuurlijke menselijke wijsheid ontwik-
kelen  en op de gewone en natuurlijke wijze aan 
menselijke kennisverwerving doen. Het filosofisch 
materialisme heeft onze onderzoekspraktijken en 
leermethoden echter verregaand beschadigd. De 
gewone en met onze menselijke natuur overeenko-
mende onderzoekswijze is ons niet langer als een 
vanzelfsprekendheid gegeven. Ze moet actief en 
doelgericht en met grote moeite opgezocht worden 
en in ere hersteld.
Ieder mens brengt immers onderzoeksresultaten 
voort. Het gaat dan vaak over kleine inzichten of ver-
borgen stappen voorwaarts op het vlak van zelfkennis 
of mensenkennis in het algemeen. Of ook over inzich-
ten van meer wetenschappelijke of algemeen maat-
schappelijke aard. Beide soorten van bevindingen 
willen we aan bod laten komen op deze Zomeruniver-
siteit Antroposofie. 
De term ‘Zomeruniversiteit’ dekt een welomlijnde la-
ding. Ten eerste is het de bedoeling dat er in de uit-
eenzettingen logisch doordachte en/of nauwkeurig 
gecontroleerde inzichten en feiten worden gebracht. 
Ten tweede verwijst de term ‘universiteit’ ook naar 
het universele karakter van de gebrachte inhouden en 
naar de wil om een serieuze inspanning te leveren om 
kennis en inzicht te verwerven. Dat betekent o.a. dat 
er gedurende een aantal uren per dag wel degelijk 
zal worden gedoceerd … Het doel bestaat erin dat 
de deelnemers dankzij hun werk aan de zomeruniver-
siteit zich sterken naar ziel en geest, zodat ze nadien 
vruchtbaarder kunnen functioneren in hun werkveld 
en in hun menselijke omgeving.
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